
Voor de nieuwe bieb in de Hoge Vucht 

Het is niet je huis 

het is niet je werk 

het is de derde plek 

waar jij, maar ook ik 

ongedwongen 

gewoon mag zijn 

 

Wees welkom 

wissel verhalen uit 

leer elkaar kennen 

Geef elkaar de ruimte 

om gewoon te zijn 

 

Het is niet alsof alles nu al klaar staat 

het is nog niet wat het worden moet 

Een likje verf hier 

wat stoelen 

en heel veel bezoek 

 

We mogen deze ruimte, als ware het een kleurplaat 

met zijn alle invullen, voor onszelf, voor de wijk, voor elkaar 

Zo zal dit van alles kunnen worden, 



een plek voor koffie 

een eerste date 

Het wereldnieuws volgen, gewoon vanuit hier 

Dat ene boek vinden dat mee mag op vakantie 

 

Het zal een plek worden voor al dit bovenstaande 

een derde plek 

voor de hele wijk 

ongedwongen 

om gewoon 

te zijn. 

 


