
Voor betekenis hoef je niet perse boeken open te slaan 
Het mag zeker! En het helpt vaak wel 
Maar echte betekenis ontstaat, tussen twee mensen 
Het makkelijke aan boeken is, dat die betekenis kan ontstaan tussen jou en iemand eeuwen 
terug op een ander continent.  
 
Het lezen van een boek is een afsnijroute 
Een olifantenpaadje naar betekenis 
je kunt nu, op dit moment, een willekeurig boek openslaan 
een ontmoeting hebben met een wildvreemde, tussen voor- en achterflap. 
 
Een romantisch rendez-vous met een Franse markies uit de middeleeuwen. 
Een gefluisterd complot bespreken met een revolutionair in het oude Rusland.  
Een overweldigend intergalactisch fascistisch keizerrijk omverwerpen met vriendelijke aliens. 
Een gevoel begrijpelijk maken voor jong en oud, omdat het gevoeld wordt door getekende 
prenten-dieren. 
 
Dit is maar een greep uit wat er mogelijk is, tussen kaften 
Ga het ervaren, en vertel het dan aan een ander. 
Zo zet de ontmoeting zich voort, ook buiten het papier. 
 


